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Eer van God ontvangen - 2
door Arie van der Stoep

God wil ons eren. Is dat niet een vreemde gedachte? Nee! Wie voor zijn heer zorgt, wordt geëerd,

zegt Spreuken. (1) En Jezus zegt: Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. (2) Wíj

mogen God dienen, voor Hem ‘zorgen’ en God zal ons dan eren. Alleen, hóe ‘zorgen’ wij voor

Hem en hóe eert Hij ons dan?

Denk aan de vorige maal: Eer uw vader en uw moeder. (3) Dat is: geef hun respect, ook door praktisch

voor hen te zorgen. Op dezelfde wijze gaan wij met God om. Wij ‘eren’ Hem, ‘zorgen’ voor Hem, door

Hem respect te bewijzen en door ‘praktisch voor Hem te zorgen’.

Met Jezus aanzitten

Het respect bewijzen kennen we. Dat doen we bijvoorbeeld door Hem te danken en te aanbidden. Dat

geeft Hem vreugde. Hij ontvangt dan wat Hem toekomt, dat wat Hij als God behoort te krijgen. Het

vergroot zijn glorie. (4) En dat willen we toch, dat onze God groot zal zijn? Want dat is Hij!

En die praktische zorg? Dat doen we door voor Hem te leven. Door in Hem te geloven, naar Hem te

luisteren en zijn wil te doen, Hem te gehoorzamen. Door de zaken van zijn Koninkrijk te behartigen. (5)

Hoezeer Hij zich daarover verheugt, blijkt wel uit de gelijkenis van Jezus over de zorgvolle wijze waarop

de slaven van een heer met diens rijkdommen zijn omgegaan. Hij beloont elk van hen daarvoor met de

woorden: ‘Goed gedaan, jij, goede, trouwe slaaf, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je

stellen; ga binnen in het feest van je Heer.’ (6) Zo eert Hij hen.

Op dezelfde wijze worden ook wij beloond, als wij, nadat wij voor onze Heer hebben gezorgd, straks

met Jezus mogen aanzitten in het Koninkrijk van zijn Vader. (7)

Geestelijke waarheid

Maar die slaven ontvangen nog een andere eer. Door hun zorg vermenigvuldigen de rijkdommen die

de heer aan zijn slaven toevertrouwde, zich in hun handen. Daardoor wordt, wat hun toevertrouwd

was, steeds meer. Dat is een grote eer! Ook vandaag gebeurt dat, als wij ónze Heer trouw dienen. (7)

En tenslotte, tot de eer die ónze Heer ons geeft, behoort ook zijn praktische zorg voor ons. Hij voorziet

in onze noden. Dat is zijn belofte. (5) Ieder die vandaag voor zijn Heer zorgt, zal dat kunnen getuigen.

Want ook dat zegt die geestelijke waarheid uit Spreuken: Wie voor zijn heer zorgt, wordt geëerd. (1)

Uit de Bijbel:

(1) Spreuken 27:18b.

Wie voor zijn heer zorgt, wordt geëerd.

(2) Johannes 12:26b.

Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

(3) Exodus 20:12.



Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden ...

(4) Psalm 34:2,4.

Ik wil de HEER te allen tijde prijzen, ...

Maakt met mij de HEER groot,

en laat ons tezamen zijn naam verheffen.

(5) Matteüs 6:33.

... zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

(6) Matteüs 25:21.

... Goed gedaan, jij goede en trouwe slaaf, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen;

ga binnen in het feest van je heer.

(7) Lucas 13:29.

... zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk van God.
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